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De aankondiging van het dagboek op de site van Balans.
Met fragment.

https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/een-ontspoorde-wereld/

12 oktober 1940

De laatste tijd kom ik weinig aan schrijven toe. Ik brei veel. De kinderen zijn door
het  onregelmatige  onderwijs  vaak  thuis  in  mijn  vrije  uurtje.  Dan  blijft  het
schrijfuurtje ongebruikt. Jammer!

Eergisternacht – 10 op 11 oktober – was vreselijk. Verschrikkelijk was dat er een
bom in  een tuin  viel  vlak  bij  het  huis  van mijn  broer  en grote  verwoesting
aanrichtte rond het Haarlemmerplein. Van alle huizen in de wijk waren de ramen
gesneuveld, en in de Stolwijkstraat kwamen twee mensen om.

Mijn  familie,  die  in  Duitsland al  zoveel  heeft  meegemaakt,  moet  dit  nu hier
meemaken. Mijn schoonzus is helemaal op van de zenuwen. Totaal overstuur
kwam ze ’s ochtends vroeg naar ons toe, de schrik nog in de benen. De klap moet
vreselijk  zijn  geweest.  Ik  was  gisteravond  op  de  plaats  des  onheils,  net  als
duizenden  anderen.  De  tranen  sprongen  je  in  de  ogen  als  je  zag  welke
verwoesting was aangericht. Alle ruiten gesprongen, alle winkelramen kapot, wat
een schade voor mensen die het toch al niet zo breed hebben. Mijn broer heeft die
avond  ontzettend  geluk  gehad;  aan  hun  kant  van  het  huizenblok  was  niks
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beschadigd – een wonder.

Lees verder op de site van Balans


