
17 maart 1941
Mijn verjaardag is weer voorbij. En hoe zal
het  volgend  jaar  zijn?  Wie  weet  wat  er
allemaal gaat gebeuren. Het wordt vast en
zeker een zwaar, onheilspellend jaar, vol
gevaren,  angst  en  dood.  Je  mag  niet
nadenken,  moet  van  de  ene  dag  in  de
andere leven, je geen zorgen maken voor
morgen. Maar wie kan dat?

De dagen lengen, ’s ochtends mag je al om acht uur de verduistering verwijderen.
Wat een geluk! Mijn tuintje ziet er alweer echt lenteachtig uit, het jonge groen
komt bijna tevoorschijn. Het wonder der natuur ontroert me ieder jaar weer.

Zandvoort en andere plaatsen zijn nu voor ons Joden verboden, maar wie zou zin
hebben om eropuit te gaan? Ook zwembaden mogen ons niet meer toelaten. Dat
spijt me voor Coen en Sonja, ze houden zo van zwemmen. Maar ach, dat is het
ergste  niet.  Als  ze  ons  maar  in  onze  huizen  laten  wonen  en  ons  niet  naar
getto’s afvoeren en de mannen naar werkkampen. Hans is ook somber en zou weg
willen, maar waarheen?

Vroeger dacht je dat je zorgen had. Wat waren ze in vergelijking met deze zorgen,
in deze tijden? En toch houd je het hoofd koel, ben je blij dat je leeft en niet het
lot van de Engelsen deelt die dagelijks in gevaar verkeren. Seyss-Inquart heeft
vorige  week  een  scherpe  rede  gehouden,  op  ons  gescholden  en
Nederland gewaarschuwd dat bij een eventuele invasie [van de geallieerden] geen
huis heel blijft.

Ook Hitler sprak in Oostenrijk dreigende, gevaarlijke woorden die geen twijfel
laten bestaan over wat hij allemaal met ons van plan is. Zullen we de oorlog
overleven? Vaak denk ik van niet. Mijn pessimistische woorden mag ik hier niet
uitspreken, er is altijd nog hoop, maar ikzelf zie het somber in.

De voorjaarsschoonmaak staat voor de deur. De zin die er anders was, is er niet,
maar iets moet er toch gebeuren. Gordijnen wassen en kasten schoonmaken.
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Waarom eigenlijk?

Over de onaardigheid van de kinderen wind ik me niet meer op. Ik zie minder,
ben niet zo snel beledigd en ik kan het beter met ze vinden. Je leert tevredener te
zijn, deze tijden leren je dat.
Belangrijkere zaken vragen om aandacht.


