
6 mei 1942
Weer  een  vreselijke  week  achter  de  rug.  Vorige  week
woensdag stond ’s  avonds het  alarmerende bericht  in  de
krant dat wij Joden vanaf zondag allemaal met de davidster
(geel) op straat moeten lopen.Getekend dus. Het trof ons als
een bliksemschicht, vooral de kinderen. Ik pas me direct aan,
wil door mijn gelaten houding de kinderen moed geven, want
van de nazi’s verwacht ik alles – zelfs vandaag of morgen een

pogrom. Hans was direct woest, wilde in de eerste opwinding domme dingen
doen, maar na rijp beraad, waarbij hij zijn koele zakelijke verstand liet werken,
kwam hij zelf tot het inzicht dat je niets kunt afdwingen bij dit schrikbewind. Je
moet bukken voor deze tirannie, of je wilt of niet. Tegenstand is zinloos, alleen de
dood loert op je en daarom moet je je schikken in je lot. Je bent vogelvrij en
gevangen.
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