
Lieve Joris ~ Terug naar Neerpelt
“Net  als  de  grote  puzzel  waar  ik  als  kind  op
winteravonden  in  bomma’s  opkamer  aan  werkte;
uiteindelijk  kwam  er  altijd  weer  een  intacte
oceaanstomer tevoorschijn en werden de blauwe en
grijze puzzelstukjes zee en lucht.”

Lieve Joris nam ons in de voorbije jaren mee naar Damascus, naar Mali, naar
Congo, naar Guangzhou en naar al die andere landen, steden en dorpen. Door
haar  hoofdpersonen  met  milde  blik  te  portretteren  kregen  de  grote
gebeurtenissen  in  de  wereld  een  menselijke  maat.
Naast  die  welwillende  blik  zorgde  ook  haar  rustige  en  elegante  stijl  voor
aangename uren. Nergens laat een zin of een alinea je struikelen.

Ruim dertig jaar geleden verscheen Terug naar Congo. Congo was het land van
heerom,  nonk  Albert.  Eens  in  de  drie  jaar  kwam  heerom  met  verlof  naar
Vlaanderen. En vertelde hij over zijn leven daar in dat donkere land. De kleine
Lieve luisterde ademloos.

En nu is er Terug naar Neerpelt. Het verhaal van de familie Joris. Een familie die
getroffen  is  door  iets  dat  “groter  was  dan  wij,  hier  waren  we  niet  tegen
opgewassen.”
Het aandoenlijke jongetje op de omslag is broer Fonny. Fonny, de grote broer
waar de jonge Lieve naar opkeek. De broer die alles kon en durfde.
Maar ook de broer die door zijn verslaving het gezin Joris meesleepte in een
draaikolk van emoties.

Terug naar Neerpelt is meer dan het verslag van een gezinsdrama. Het is ook een
reis door het Vlaamse platteland in de jaren vijftig en zestig. Het verhaal van de
ontdekking dat buiten het dorp een grote wereld ligt. Van Onze-Lieve-Vrouw van
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het Heilig Hart van Averbode naar Leonard Cohen, van het beeldje van de Heilige
Antonius van Padua naar Bob Dylan.

De kinderen Joris kunnen gerust zijn.
Hun  zus  heeft  het  boek,  hoe  zou  het  ook  anders  kunnen,  met  mededogen
geschreven. Mededogen met Fonny, maar ook met ieder gezinslid op zich.
Al leek het in al die jaren vaak dat de rampspoed ‘groter was dan wij’, Lieve Joris
zorgt er met dit boek voor dat alles weer op zijn plek kan vallen. Zo worden de
blauwe en grijze puzzelstukjes weer zee en lucht.
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