
Peter de Brock ~ ‘Elke dag is een
stap dichter bij onze ondergang’ –
Het Parool
Het Parool – 10 november 2018: ‘Elke dag is een stap dichter bij onze ondergang’

De Duits-Joodse Paula Bermann, getrouwd met de Joodse zakenman Coenraad van
Es uit Amsterdam, houdt tijdens de Duitse bezetting een dagboek bij. De eerste
twee  bezettingsjaren  is  ze  in  Amsterdam,  later  schrijft  ze  vanaf  een
onderduikadres  in  Jutphaas  (nu  Nieuwegein).  Na  verraad  wordt  ze  met
echtgenoot Coen en dochter Inge op transport gezet naar Bergen-Belsen. Haar
dagboek is nu ontcijferd en alsnog uitgeven als Deze ontspoorde wereld.

‘Is er in Duitsland geen medelijden en erbarmen met het Joodse volk? Verheft zich
nooit een stem die ertegen in opstand komt?’ vraagt Paula van Es-Bermann zich
in november 1940 af in haar dagboek. Ze woont dan op het adres Valeriusstraat
135-huis  in  Amsterdam-Zuid,  met  echtgenoot  Coen,  zoon  Hans  (20),  die
geneeskunde studeert, en dochters Inge (16) en Sonja (13). Daar worstelt ze met
haar leven als ‘huissloof’ voor haar man, die sinds de beurscrisis werkloos is, en
met het onbegrip van de kinderen, ‘die niet houden van mijn manier van doen, die
hun vaak Duits voorkomt, aan mijn accent hebben ze een hekel.’

L e e s
verder: https://nowheretostay.blogspot.com/2018/11/paula-van-es-bermann.html
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