
Wandelen
Voor een buurvrouw die door een valpartij haar heup heeft
gebroken,  mochten  we  een  rollator  halen.  Op  de  Jacob
Craandijkbrug vroegen we ons af waaraan deze meneer een
brug verdiend heeft.
Blijkt dat ie het wandelen heeft uitgevonden.
Er zijn controversiëlere redenen.

Zie: www.jacobuscraandijk.nl

‘Wandelen.
Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar we doen het nog niet zo lang. In de tweede
helft van de 19e eeuw is Jacobus Craandijk de eerste echte wandelpionier. Tussen
1874 en 1888 trekt hij te voet door heel Nederland. In zijn zwierige stijl beschrijft
hij 75 wandeltochten, tekenaar Piet Schipperus maakt er 126 prachtige litho’s bij.
De zeven kloeke delen van de Wandelingen door Nederland met pen en potlood
zijn  het  resultaat,  samen  vormen  ze  een  standaardwerk.  Craandijk,  in  het
dagelijks  leven  doopsgezind  predikant,  toont  zich  ook  op  wandelgebied  een
voorganger.’

Noot: de zeven delen zijn te lezen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren: https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=craa001wand01
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